


Soms wacht de dood ons langs de baan
terwijl wij om genezing gaan,
en als ons bart, opnizuw hereid,
weer uitziet naar de zomertyd....
WIL IN UW GEBEDEN GIDENKEN
MEVROUW
Augusta DEPOTTER
echtgenote van de Heer
Leopeld VAN DORSSELAER
gaboren ta Da Klinge op 23 maart 1904, en
er plots ovarleden op 23 februari 1972,
Zij werd gezaifd met het H, Oliesel " in da uitarsten '

Jaren al wisten wij haar sukkelen. En toch was het nog
een pyyalijke verrassing, haar onverwachte dood, cp
weq naar de dokter.

Zij was een vriendelijke, moedige vrouw en moeder.
Met haar blozend gezond gezicht drueg zij delevens-
kracht te koop. Zij was danock de sterke vrouw die blij
de last van haar gezin droeg.

Toen de ziekte kwam was het dan cok lastig omdragen
voor haar, die eigenlijk nog jong en vol werklust was.
Maar het was haar een troost voordurend rond zich de
zorgende aanwezigheid te weten van haar man en haar
kinderen. Het was schoon om zien boe ze  altijd in de
weer waren om haar last te verlichten.

Zo leerde zij stilaan leven met haar kwaal. Ook haar
geloof hielp haar daa-bij en iedere hcogdag was ze be-
reid om Ons Heer thuis te ontvangen als de hechtste
troost,

Wij wisten we! dat haar krachten stilaan werden on-
dermijnd. Maar het was hard om verwerken. toen ze cp
die zonnige midlag van dit enig-mooie voorjaar, ons
tlots moest verlaten

Voor haar man, haar kindaren en kleinkifMeren Llijfe
de herinnering aan een blije moedige vrouw en moeder
In het gebed blijit voor een chriseen mens altijd nog de
weg tot cnze diarbaren open.

e teer geve haar de vrede.

Dz familie DE POTTER

De familie VAN DORSSELAER
danken u em uw tioostence
blijiken van deelneminy.
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